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Tweede dag EUSK! 

 

Het weer van vandaag 

Vandaag wordt het weer een mooie dag op EUSK! 

Vanochtend kan het nog wat frisjes aanvoelen, maar 

vandaag gaat de zon flink schijnen en stijgt de temperatuur naar 

een graad of 18, met een noordoosten wind met windkracht 4. 

Dat kan op het veld en op het water flink warm zijn, dus goed 

smeren en goed drinken! Vanavond koelt het af naar een graad of 

11. Morgen wordt het weer een warme dag, maar gaat het later op 

de dag regenen. Maar, EUSK is dan alweer voorbij... 

Lach van de dag 

Een inbreker sluipt door een donkere huiskamer, op zoek 

naar buit. Plotseling hoort hij een stem “Jezus houdt u in de 

gaten”. De inbreker schrikt zich een ongeluk en verstopt zich 

achter een gordijn. Het blijft stil en na enkele minuten komt 

hij weer tevoorschijn. Hij gaat voorzichtig verder en hoort 

weer “Jezus houdt u in de gaten”. De inbreker doet zijn zak-

lamp aan en schijnt in het rond. Dan ziet hij plotseling een 

papegaai in een kooi en die zegt nogmaals “Jezus houdt u in 

de gaten”. "“Wat leuk”, zegt de inbreker “Een pratende pape-

gaai. Hoe heet jij eigenlijk?” De papegaai antwoordt “Mozes” 

De inbreker lacht schampend en vraagt “Wat voor mensen 

noemen hun papegaai in vredesnaam Mozes”. “Dezelfde 

mensen die hun Duitse herdershond Jezus noemen.”  

antwoordt de papegaai. 

Tekencontrole! 

Het is alweer dag 3 van het 

kamp, check elkaar goed op 

teken! De kleine beestjes 

hebben weer honger als leeu-

wen! 
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Oplossingen 

Een grote familie: George is de vader van Alfie, Fred is de 

zoon van Alfie en Harry is de zoon van Fred, en dus de klein-

zoon van Alfie. 

Raadsel: Het raadsel van gisteren: Hoeveel minuten zijn we 

verwijderd van 18.00 uur, als het vijftig minuten geleden vier 

keer zo veel minuten na 15.00 uur was? 

De oplossing: Het kan alleen maar 26 voor 6 zijn. 

Wist-u-datjes 

Wist je dat…  

...Wist u dat Gerrit altijd zijn dopper kwijt is? 

… Harry nog NOOIT zo vroeg klaar ie geweest? 

...En nu werkeloos is op kamp omdat hij nog niet mag afbre-

ken? 

…de Duckie heet loopt als de Baukelien in de buurt komt?  

…we wel 75 broden per dag opeten met z’n allen?  

…Bert verleerd is om de fok aan te slaan?  

…deze gister ondersteboven hing?  

…we ons afvragen of dat gister wel goed is gegaan onderweg?  

…Capri Sun bij de toko €0,80 kost?  

…deze nog beter smaakt met een tosti erbij?  

…de Caspar gister motorpech had in Langweer? 

…Ivan, Manuel en Koen eerste waren met de dagtocht?  

…zij onderweg zo’n grote catamaran tegenkwamen dat ze er 

eigenlijk alleen maar onderdoor konden?  

…zij de mast niet zo snel naar beneden kregen?  

…Nanne en Jelte tijdens de dagtocht een zeilwedstrijd tegen-

kwamen?  

…de voorrangsregels wel heel erg ingewikkeld werden zo?  

…wij blijkbaar het getoeter op het kampterrein konden ho-

ren?  

…de toko zich afvraagt welke zeilboten er nu met een toeter 

rondvaren?  

…het heel knap is als je de escaperoom uit bent binnen 40 

minuten?  

…dat op het moment van schrijven nog niemand gelukt is? 

…je je voor de escaperoom bij Robert Spindelaar mag mel-

den met een groepje van 2-3 personen? 

…de kookstaf graag een andere naam voor de “Grote Tent” 

zouden willen?  

…je goede ideeën voor een nieuwe naam voor de tent naar 

de redactie mag sturen?  

…het telefoonnummer van de redactie in deze krant staat? 

Flauwe grap 

"Waarom is de boer zo schoon? ….Hij heeft gewassen... “ 

 Jasmijn van Dijk, Greate Pier 

Heb jij ook een flauwe grap of nog wèl iets interessants te mel-

den? Scan dan de QR code of app naar  06-51148737 

Een Lastige Leeftijd 

"Logica is van groot belang, Watson," zei Sher-

lock Holmes terwijl hij langzaam door de zit-

kamer liep, zijn pijp stevig vasthoudend. "Hoe 

beter je in staat bent om een probleem op te 

splitsen en alle gevolgen ervan te beoordelen, hoe beter je deduc-

tieve redeneervermogen zal zijn." "Natuurlijk," antwoordde ik. "Stel 

dat ik weet van een man. Vandaag is een speciale dag, want twee 

dagen geleden was hij 25 jaar oud, maar volgend jaar is hij 28. Hoe 

kan zoiets gebeuren?" 

Het antwoord staat morgen in de kampkrant! 

Eldrid’s wijsheid 

“Voor slaap geldt:  

Kwaliteit boven kwantiteit” 


